TERUG LAND IN ZICHT MET DE PROFEET EZECHIEL
DRIE BIJBELSE LEESAVONDEN met Luc Devisscher.

Ezechiél is net als Jesaja en Jeremia een profeet van Juda.

Als zoon van een priester kreeg hij een academische opleiding. In 597
voor Christus wordt hij door de Babyloniérs naar Babel weggevoerd en
verblijft hij bij de joodse ballingen in Babylon.

Ezechiél is een profeet in ballingschap.

Per bijeenkomst staan we stil bij een episode uit het leven van Ezechiél.
Op die manier vormen we ons een beeld van zijn tijd en werk.

Vanuit inleiding, lectuur en gesprek leggen we de link met onze eigen
tijd.

ORGANISATIE : SILOAM , pastorale zone in wording

WANNEER ? donderdagen 8, 15 en 22 maart 2018
van 19:45 tot 22:15 u

WAAR ? Zaal Parecia

Edingsesteenweg 250
1750 Leerbeek (Gooik)
BIJDRAGE : per avond, graag een minimumbijdrage € 5.00



